
 
 
 
Orde van dienst 26 oktober 2025 
om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk 
 
Ontmoeten en beleven 
Thema: Kijk eens in de spiegel 
 
6e zondag van de herfst 
Muziek: Johan Kooiman 
Welkom: Alie Benedictus 
Doventolk: Henrike Dijkstra 
Voorganger: ds. Annelene Metz 
 
In deze dienst wordt Arend Bunt benoemd als 
pastoraal medewerker 
 

 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Welkom en mededelingen  
 
Stil gebed (we gaan staan) 
 
Zingen ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer  

(Psalm 84:1,2,6) 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed om ontferming  
 
Loflied ‘Alles waar ik op mag hopen’  

(Sytze de Vries, melodie: Liedboek 305) 
 

1. Alles waar ik op mag hopen  
is gegrond in God alleen.  
Wat ook wisselt, Hij geleidt mij  
blijvend door de dalen heen.  
Hoor, met klem roept zijn stem!  
Heel mijn hart geef ik aan Hem.  
 

2. Grote forten, hoge torens,  
waar het mensdom op vertrouwt,  
- het is alles stof, zal blijken  
voor wie daar alleen op bouwt.  
Maar Gods macht blijft van kracht,  
is mijn sterkte en mijn wacht.  
 

3. Zonder einde is Gods goedheid,  
die Hij schenkt te allen tijd.  
Uit zijn hand leeft al wat ademt,  
steeds is hij tot hulp bereid.  
Wie verstaat hoe zijn raad  
ons in liefde leven laat?  
 

4. God is onze bron en schenker,  
liefde stroomt in overvloed.  
Zijn verlangen schenkt ons vreugde,  
op zijn wegen is het goed.  
Houd dan stand aan zijn hand;  
Hij heeft ons zijn hart verpand.  
 

5. Zullen wij Hem dan niet loven,  
elk die hier op aarde woont?  
Maar het allerhoogste loflied  
geldt zijn gave van de Zoon,  
die ons roept om voorgoed  
Hem te volgen op de voet. 

 
 
HET WOORD 
 
Gebed 
 
‘Over de streep’ 
 
Kinderlied ‘Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam’  

(Op toonhoogte 502) 
refrein:  
Heer, onze Heer  
hoe machtig is uw naam op heel de aarde.  
Heer, onze Heer  
hoe machtig is uw naam op heel de aarde.  

 
1. Zie ik de hemel het werk van uw hand  

zon, maan en sterren door U daar geplant 

de hele aarde en alles wat leeft  

het is echt ongelofelijk dat u dit aan ons geeft. 

refrein  

 
2. Wie ben ik Heer dat U zelfs aan mij denkt 

en mij uw aandacht en liefde steeds schenkt  

U geeft mij alles, ik kom niets tekort  

en daarom dank ik U steeds weer  

U bent de grootste God  

refrein 

 
De kinderen t/m 6 jaar mogen naar de oppas gaan. 
 
Bijbellezing Lucas 18:9-14 
 



Zingen ‘De laatsten worden de eersten’ (Liedboek 
990:1,2,3) 
 
Verkondiging 
 
Zingen ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (Liedboek 833) 
 
Muziek en beeld: ‘Voor de zwijgers’ 
 
 
ONS ANTWOORD 
 
Benoeming Arend Bunt als pastoraal medewerker 
 
Lied: ‘Heer, wijs mij uw weg’ (Opwekking 687) 
 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
Toelichting op de collecten  
1e collecte voor Bangladesh 
2e collecte voor Emmaüs  
Collectebusjes voor Young Africa 
 
Geven kan via de QR-code, de Emmaüs app, pge.nu  
of de collectezakjes bij de uitgang  
 
Gebeden 
Dankgebed, voorbede, stil gebed en ‘Onze Vader’  
 
De kinderen kunnen opgehaald worden uit de oppas. 
 
Slotlied ‘Nu wij uiteengaan’ (Liedboek 423) 
 
 
Zegen 
besloten met  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de dienst ben je van harte welkom in de 
Ontmoetingsruimte voor koffie of thee.  
 

 


